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Klimaatacties kunnen wel degelijk
effect hebben, blijkt uit deze
verrassende verhalenbundel

Klimaatactivisten spelen de hoofdrol in Hoopvolle
verhalen over het einde van de wereld. Een
sympathiek initiatief van een groep betrokken
jeugdboekenschrijvers.

Annemarie Terhell 6 februari 2025, 06:00

[ Bewaren [Tj Delen

Je kunt bezorgd zijn over het klimaat, maar beter kun je iets
doen. Zo dacht een groep jeugdboekenschrijvers die in
september 2023 de scholierenstaking voor het klimaat op
het Malieveld bijwoonde. Op de terugweg in de trein
ontstond het idee voor een verhalenbundel. Die is er nu:
Hoopvolle verhalen over het einde van de wereld. Het collectief
heeft inmiddels een naam: Schrijvers voor Toekomst.
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Als je op het strand van Scheveningen of Blanken-

berge staat, kijk je uit over de eindeloze water-
vlakte van de Noordzee. Je ziet alleen wat vissers-
boten en vrachtschepen die wachten tot ze de
haven in mogen. Het is moeilijk om je voor te
stellen dat onder die schepen, in de grijze water-
massa, miljoenen dieren hun dagelijkse leventje
leiden. Haaien jagen op haring. De scholletjes
schuilen in het zand. De heremietkreeft zoekt een
nieuw huisje. Onzichtbaar voor jouw ogen spelen
zich ontelbare natuurfilms tegelijk af.

Maar het is nog veel moeilijker om je voor te
stellen hoe het hier duizenden jaren geleden was.
Laat de zee maar eens leeglopen. Op de bodem
vind je botten van mammoeten, grottenleeuwen,
hyena’s, paarden en neushoorns. Allemaal dieren
die hier 50 duizend jaar geleden leefden. Dit deel
van de Noordzee was een grote grasvlakte. Er
waren heuvels, er stroomden rivieren, er groeiden
bomen en struiken. De wereld zat midden in een

ijstijd. Het water tussen Nederland en
Engeland was grotendeels verdwenen

De vissers op de Noordzee vinden regelmatig
zulke oude botten in hun netten. Af en toe zitten
er ook sporen van mensen bij. Vuistbijlen en
geweien waarin kleine versieringen zijn gekrast.
Ongeveer 10 duizend jaar geleden leefden de
mensen als jagers-verzamelaars op de laag-
gelegen vlakte tussen Engeland, Nederland en
Denemarken, een gebied dat we nu Doggerland
noemen. Ze maakten hutten van takken, kano's
van boomstammen en pijlpunten van steen.

In de omgeving was genoeg voedsel te vinden.
Met een beetje geluk konden ze elke avond iets
anders eten: maandag hertenbiefstuk, dinsdag
mosselen, woensdag eendenbout, donderdag
elandenkluifjes, vrijdag vissoep, zaterdag
zwijnenprutje en zondag otterlapjes. Maar goed:
jij en ik weten al dat de Doggerlanders daar niet
kunnen blijven wonen. Het ijs gaat smelten, de
Noordzee komt eraan!

Het smeltwater van de ijskappen liet de zee-
spiegel stijgen. Ongeveer 2 meter per eeuw. Eerst
liepen de geulen van Doggerland vol. Het gebied
werd steeds natter. Herten, elanden en zwijnen
maakten zich gauw uit de voeten. Maar de
Doggerlanders bleven. Er waren genoeg plekken
over waar je geen last had van het water. Alleen
moesten ze hun menu wat aanpassen. Voortaan
iets vaker watervogels, ottertjes en vis. Maar het

water blééf stijgen.

Of de laatste Doggerlanders het overleefd hebben
weten we niet. Misschien gingen ze hoog en droog
op de Doggersbank wonen, een heuvelrug die nu
langzaam een eiland werd. Of misschien trokken

ze zich terug op het vasteland. Het is te hopen.

Want zo'n 8200 jaar geleden was er bij Noorwegen

een aardverschuiving die voor een geweldige

vloedgolf zorgde. Een echte tsunami, die alle
kusten van de Noordzee overspoelde en dus zeker
ook de Doggersbank. Hoe dan ook: van na die tijd
zijn nooit pijlpunten en andere menselijke sporen
gevonden. Op dat moment waren alle bewoners
dus van de zeebodem verdwenen.
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Schrijf je eigen tekst

Een verhaal

Een nieuwsbericht

Een brief

Kies een beginzin of verzin er zelf een.

Schrijftijd: 45 minuten [vandaag: 10 minuten]

De eerste 15 minuten stil. Daarna mag je vragen stellen

en zachtjes overleggen.

Daarna: voorlezen (als je wilt) en bespreken.



Beginzinnen voor een verhaal
1) Onweerswolken pakten zich samen boven de gortdroge aarde van Sicilié.

2) Op de hele wereld waren er nog maar zeven ijsberen, en ik stond oog in oog
met een ervan.

3) Som:s ligt de oplossing voor je problemen dichterbij dan je denkt.

Beginzinnen voor een nieuwsbericht

1) Ondanks hevige internationale protesten is India begonnen zwaveldeeltjes te
verspreiden in de stratosfeer.

2) Egypte en Soedan hebben de oorlog verklaard aan Ethiopi€, dat zij ervan
beschuldigen al het Nijlwater voor zichzelf te willen houden.

3) De Nederlandse tiener Djennero Sincak heeft de Greta Thunberg Award 2052
gewonnen.
Beginzinnen voor een brief

1) Geachte bewoner, op basis van onze gegevens komt u in aanmerking voor
gratis zonnepanelen.

2) Lieve Nusra, het is hier in Pakistan zo fokking heet, echt niet meer normaal
gewoon.

3) Lieve papa en mama, de zonnewagen van ons team heeft de race gewonnen!
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