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Vanwege een verbouwing aan ons huis 
woon ik tijdelijk met mijn gezin op 
Kijkduinpark, een bungalowpark annex 

camping in Kijkduin, aan de zuidwestkant 
van Den Haag. Daar zitten we nu – als ik dit 
schrijf is het bijna Pasen – al weer twee weken 
in een zespersoons ‘chalet’. Wat een fraai 
Frans woord is voor een grote schoenen-
doos. Maar het is voorlopig mooi weer, dus 
mij hoor je niet klagen.

Op Kijkduinpark is het doordeweeks rus-
tig. Ik schat dat dan zo’n 20% van de huisjes 
zijn verhuurd. De rest staat leeg, te wachten 
op de invasie van vrijdag. De eerste vrijdag 
dat we hier zaten, wisten we niet wat we mee-
maakten. Vanaf een uur of drie ’s middags 
stroomden het park en de camping vol met 
weekendgasten. Auto’s met enorme caravans, 
campers, gezinnen met kleine kinderen, 

groepen mannen met kratten bier, vriendin-
nenclubjes met zonnebrillen. 

Op zondagmiddag liep het park leeg en 
keerde de rust weer. Toch verblijft hier door-
deweeks van alles. Een Engelse familie met 
Nederlandse banden, een paar gezinnen die 
net als wij hun huis aan het verbouwen zijn, 
Poolse bouwvakkers, rustzoekende senioren 
en een groepje Zeeuwse mannen die een 
week lang het groen op het park verzorgen 
en elke avond in de snackbar of de pizzeria 
dineren. Biertje erbij…

Frank van Dam
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De LandStad
Kijkduinpark is een stad en een dorp in één. 
Mensen leven langs elkaar heen, maar 
 groeten elkaar wel. Ooit doopte ik het de 
‘LandStad’: een dorpse en groene woon-
omgeving in de onmiddellijke nabijheid van 
de stad. Tien minuten lopen en je stapt op 
de Randstadrail. 

Een spookdorp is het ook, want al staan 
de huisjes dicht op elkaar, van buren heb je 
geen last (en zij niet van ons). Bewuste 
 spreiding of simpele wetten der statistiek, 
hoe het ook zij, met een zo’n lage bezettings-
graad heb je geen buren. ’s Nachts is het 
 volmaakt stil. Alleen de vogels maken vanaf 
een uur of vijf ’s ochtends geluid. 

Maar vanaf vandaag is het gedaan met  
de rust. Paasvakantie in het Ruhrgebied. •

Zie ook www.stadinzicht.blogspot.com
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Tien minuten lopen en   

je stapt op de Randstadrail


